Maar wanneer de Heilige Geest over
jullie komt, zullen jullie kracht
ontvangen om mijn getuigen te zijn in

Jeruzalem, in heel Judea en Samaria,
tot aan de uiteinden van de aarde.

Handelingen 1:8 NBV21

‘Ik ruik iets zoets! Wat is dat? Wat gebeurt
hier?’ Verbaasd kijkt ze om zich heen. En
een beetje verbaasd kijken wij naar haar.
We hebben net voor haar gebeden: voor
genezing van allergieén en voor haar
bekken. En dan zegt ze ‘lk ruik iets
zoets’? Ja, ze ruikt! Vanaf haar 16e kon ze
niets meer ruiken en proeven, maar nu
krijgt ze opeens haar reuk en smaak
terug. De rest van de avond loopt ze te
snuffelen aan theezakjes, koffie, deo-
busjes en ze is overweldigd: ze ruikt en
proeft weer!

Lieve mensen,

Het is toch zo machtig mooi om God aan het
werk te zien! De afgelopen periode stonden
we steeds weer versteld van de manieren
waarop Hij zich openbaarde als de Machtige,
de Levende, de Betrouwbare, de Overwin-
nende Heer. We laten jullie meekijken bij een
aantal gebeurtenissen.

Bekering

In deze maand eindigt de Alpha die in
februari van start ging. Het was een Alpha
waarbij al snel duidelijk was dat een aantal
deelnemers uit een bijzonder duistere wereld
kwamen. Er waren veel occulte bindingen,
maar God is sterker! Deelnemers leerden
God kennen en kwamen tot geloof.

Zo ook Robin. Tijdens het Alpha-weekend
gaf ze haar hart aan God. ‘Alpha heeft mij
vooral geholpen bij het toelaten van de liefde
van God. Gods vrede, liefde en rust waren
dingen die ik niet eerder zo had ervaren. lk
ben ontzettend dankbaar voor dat cadeau!’

De week daarna vertrok ze voor een aantal
weken naar ltalié. Het was haar plan om
daar gewoon lekker te gaan backpacken,
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Hartelijke groeten van de Alpha-groep!

maar nu was er een heel ander verlangen in
haar hart gekomen: ‘Ik wil daar iets doen
voor God, hoe kan ik Hem daar dienen?’ We
brachten Robin in contact met vrienden van
ons die zeer regelmatig in Italié werken. Zij
wisten een mooie plek voor haar te vinden, in
een warme christelijke gemeente in Verbana.
Robin kon daar al haar vragen stellen, God
beter leren kennen en na drie weken kregen
we een video: Robin werd gedoopt! Wat gaat
God een prachtige weg met haar.

Genezing

Ook tijdens Alpha genas Lotte (niet haar
echte naam) van haar verdwenen geur en
smaak. En meer nog: wanneer er in haar
buurt deo werd gespoten, of als deospray
haar huid raakte, dan kwam daar meteen
een allergische reactie op. Maar nu niet
meer! lemand spoot een beetje deo op haar
pols, zodat ze kon ruiken en elke allergische
reactie bleef uit.

Na een preek over het werk van de Heilige
Geest kwam er een vrouw naar Albert-Jan
toe, die vertelde hoe ze onder de indruk was
van de gaven van de Geest, vooral die van
genezing. Zo mooi, als mensen genezing
ontvangen, want ze wist uit ervaring hoe
belemmerend en pijnlijk bepaalde ziektes
kunnen zijn. ‘Maar daar kunnen we toch voor
bidden?’, vroeg Albert-Jan. Wow, dat hadden
ze haar nog nooit aangeboden in al de jaren
dat ze in deze gemeente was. ‘Wil jij dat voor
me doen?’, vraagt ze. Ja, natuurlijk! Na het
gebed loopt ze weg: schouders los, knieén
die meebuigen. Verlost van belemmering en
pijn waar ze vele jaren mee kampte.

Bevrijding

Op maandagavond komt er een WhatsAppje
bij Albert-dJan binnen: ‘Mag ik morgen
langskomen bij de gebedsochtend? |k ben
vrij recent tot geloof gekomen.” Dat mag
zéker, en zo ontmoeten we Lutger (niet zijn
echte naam). Hij zoekt zijn hele leven al naar
het licht; in New Age, in seances, in
transcedente meditaties en nog veel meer.
Maar juist tijdens een meditatie-oefening
ervaart hij het duister in al zijn slechtheid, en
als God tegen hem spreekt weet hij: bij God
moet ik zijn. ‘God, U wil ik volgen en dienen!’
Zo zie je maar, God heeft ons echt niet nodig
om harten te bereiken. Maar wij krijgen wel
het voorrecht om met Lutger te mogen
bidden. We verbreken in Jezus’ naam de
banden met het kwade. We begeleiden hem
in de stap vanuit het rijk van de duisternis
naar het rijk van Gods geliefde Zoon. De
demonen viuchten, Lutgers lichaam wordt vrij
gezet. Jezus is overwinnaar!
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https://www.ecmnederland.nl/doneer-aan-cloo

Deventer

kracht

Het water is weggepompt. Nu helemaal
drogen en dan klaarmaken voor gebruik...

Sinds 25 maart staat-ie er weer. Dus als

ze ons missen....

ctlangt

Hoe blijf je staande in deze tijd? Waar moet je het zoeken, of
bij wie? We spreken veel mensen die zich machteloos en

zwak voelen. Dan is het goed om te weten én te zien dat wij
een machtige en krachtige God hebben. En wij ontvangen
zijn kracht om over Hem te getuigen. In Deventer, in

Zoveel meer

Het zijn maar een paar voorbeelden van
het werk van God waar we bij mogen
zijn. We zouden nog veel meer kunnen
vertellen, over mensen die verslavingen
achter zich laten, emotioneel genezen,
of op andere manieren door God
aangeraakt worden. Nodig ons maar
eens een avondje uit!

Voor alles is een tijd.

Voor komen en gaan.

In onze vorige nieuwsbrief vertelden
we over de komst van Kor en Evelien
van As, als medeleiding in De
Ontmoeting. Inmiddels zijn onze
wegen weer uit elkaar gegaan.

Voor water en droogte. Rond
nieuwjaar liep onze kelder vol met een
flinke laag water. Het betekende het
einde van onze Vvloerbedekking,
diverse kasten en de nodige spullen.
Inmiddels is het water weer
verdwenen en is de kelder opnieuw
ingericht en klaar voor gebruik.

Voor leren en inleveren. Albert-Jan is
het tweede jaar van de sprekersroute
goed doorgekomen. Nog één grote
opdracht inleveren, en dan is het jaar
afgesloten. Daarmee is de opleiding
bijna afgerond.

Voor afsluiten en opstarten. De
Alpha en de vervolgcursus zijn
afgesloten, maar in september gaat
het weer van start. Een vervolgcursus
en zelfs twee Alpha-cursussen: één op
maandagmiddag en één op
woensdagavond, speciaal gericht op
jongvolwassenen.

Robin is gedoopt!

Nederland en in de hele wereld.

Ook weer zo’n mooi werk van God:
een jongvolwassen deelnemer aan de
afgelopen Alpha had het verlangen om
aan een Alpha mee te werken die
specifiek op haar leeftijdsgroep was
gericht. Kort daarna vertelde Hans
Borghuis ons dat hij het verlangen had
om een Alpha te starten speciaal op
jongvolwassenen gericht. Komt dat
even mooi uit! God is goed.

Hulp gevraagd

Voor de nieuwe Alpha’s kunnen we nog
veel hulp gebruiken: sprekers, kokers,
gastvrouwen/-heren, en natuurlijk deel-
nemers. Wilt u meehelpen, meedoen,
reclame maken? Laat het ons weten!

Ook bij al onze andere activiteiten is er
nog volop plek voor medewerkers. Je
bent van harte welkom om eens mee
te kijken, of ons te vragen over wat er
allemaal te doen is.

Koffie met ...

is een internationale en interkerkelijke
zendingsorganisatie, met als doel het
evangelie te verspreiden in Europa.
Evangeliseren, discipelen maken en
leiders trainen zijn daarom sinds 1904
kernbegrippen bij ECM | Albert-Jan en
Jacqueline Cloo willen zich fulltime in
gaan zetten in de stad Deventer. Ze
zijn hiervoor financieel afhankelijk van
giften. Je kunt hen steunen door een
gift over te maken op:
NLO2INGB0000254997 t.n.v. Stichting
ECM-Nederland o.v.v. ‘fonds Cloo’, of
een machtiging afgeven via
ECM-
Nederland - Postbus 861 - 7400 AW
Deventer — Nederland
0570-637537
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