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Hallo familie en vrienden,  

“Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen 
dopend in de Naam van de Vader en van de 

Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend 
alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. 

En zie ik ben met u al de dagen tot de 
voleinding van de wereld.” 

 

Mattheus 28v19-20  

In Sevilla tikken we ineens de 36 graden 
aan en is de natuur vroegtijdig aan het 
uitdrogen. Er zijn zorgen over het water-
peil, wat nu al te laag is. Maar midden in 
de droogte en hoge temperaturen is er 
een oase aan mooie gebeurtenissen die 
ons hart doen opspringen van vreugde! 
Het zwembad is al volop in gebruik voor 
verkoeling, vriendjes en vriendinnetjes én 
er mochten twee mensen in gedoopt 
worden. Naast vreugde, bezoeken we ook 
geregeld het ziekenhuis omdat een van 
onze Spaanse vrienden een acute hernia 
heeft gehad. Hoewel ze inmiddels al meer 
dan zeven weken opgenomen is, ervaart 
ze God dichtbij in haar herstelproces en 
ook haar moeder staat steeds meer open 
voor het geloof. 
 

Gezin 
Met ons gezin gaat het goed! Aliza heeft de 
knoop doorgehakt en gaat in Spanje 
studeren, we zijn dankbaar voor jullie gebed 
hierin, het was geen gemakkelijk proces 
maar de keuze geeft rust! Ze heeft afgelopen 
weken geholpen bij de campingopbouw van 
een Bijbelstudie project van Nederlanders en 
heeft er nieuwe vriendschappen opgebouwd! 
Henk heeft zijn examen Spaans gemaakt; 
het was pittig en het niveau van het examen 
ligt hoog. Nu drie maanden wachten op de 
uitslag. Hanneke heeft veel last van 
hooikoorts, de pollen blijven hier in de lucht 
hangen en we bidden dan ook voor regen! 
Zowel voor de natuur, als ook om de pollen 
wat uit de lucht te halen. 
 

Studenten inspireren 
Op 15 maart jl. mocht Hanneke voor 50 
Amerikaanse studenten, die een semester in 
Spanje zijn, spreken over wie of wat hun 
keuze voor de toekomst mag bepalen en hoe 
de stem van God hierin te verstaan. Het 
werd heel positief ontvangen en er volgde 
veel individuele gesprekjes daarna. De 
studenten ervaren veel druk van ouders en 

de maatschappij, en sommige werden ge-
raakt door wat Hanneke mocht delen die 
avond. Eén studente besloot zelfs die avond 
nog om een baan aan te nemen in Mexico, 
ze was overtuigd dat angst haar tegenhield 
en wilde stappen zetten in geloof. 
 
Oasis International Church 
Sinds  de zomer 2022 zijn we onderdeel van 
de kerk Oasis International Church. Vanaf 
het eerste moment dat we er kwamen, 
ervaarde we dat we daar moesten zijn ter 
ondersteuning van de mensen en de kerk. 
We zijn met open armen ontvangen en 
helpen nu middels coaching, counseling, 
leiderschapsvorming en Henk mag er soms 
spreken. Het is fijn om deel te zijn van deze 
familiekerk, ook al is de kerk nog jong en 
heeft ze veel beproevingen doorgemaakt de 
afgelopen negen maanden. Het past bij ons 
om op deze manier in te springen en we 
merken dat we als gezin alleen al door onze 
aanwezigheid stabiliteit bieden, iets wat de 
kerk heeft gemist. 
 
Casa Esperanza 
In onze vorige mail beloofden we jullie iets 
meer te vertellen over de visie om een Huis 
van Hoop (Casa Esperanza) te zijn hier in 
Zuid-Spanje. Praktisch gezien zouden we 
echt meer ruimte om ons huis willen hebben 
om meer mensen te kunnen herbergen. Ons 
huidige huis, midden in het dorp, is uiteraard 
al een trekpleister voor velen en in die zin 
zijn we al dat Huis van Hoop.  We zijn niet 
proactief op zoek naar een andere plek, we 
willen graag gefocust zijn op het werk en de 
mensen en weten dat God ook weet 
wanneer het de tijd is om een andere plek te 
zoeken. Er zijn wel diverse redenen te 
noemen waarom het goed zou zijn om een 
huis te kopen, maar God weet dat al lang en 
weet of dit de bedoeling is. We brengen het 
wel in gebed en waarderen het als jullie dit 
ook willen doen. 
 

Hanneke onderwijst studenten in Sevilla. 



"Midden in de droogte en hoge temperaturen is er 
een oase aan mooie gebeurtenissen die ons hart 

doen opspringen van vreugde!" 

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons. 

Familie Knol is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hun steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/iksteunknol 

 of via IBAN: NL02INGB0000254997 
t.n.v. Stichting ECM-Nederland, 

Deventer o.v.v.  “fonds Knol” 
ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 

7421 ZC - Deventer -Nederland  
0570-637537 

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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 Spanje 

bakens van hoop 

Verhuur camper 
We zijn dankbaar dat de verhuur van 
de camper steeds meer begint te 
lopen. Daar waar we een terugloop 
van giften zagen, hebben we toch 
wat inkomsten uit de verhuur van de 
camper. We zien ook mooie contac-
ten ontstaan tussen de huurders en 
ons; ook bij hen valt de gastvrijheid 
op. Iedereen waardeert de smaak-
volle inrichting van de camper en 
daar genieten wij dan weer van. 
 
Een vriend van ons daagde ons uit 
om God te bidden voor overvloed, 
wat betreft middelen. Het zette ons 
aan het denken, omdat we altijd 
hebben gebeden voor genoeg. We 
leren dat we daarin ook God 
vrijmoedig mogen bidden voor 
voorziening! Maar in alles blijven we 
dankbaar omdat we al ruim twee jaar 
ervaren dat God voorziet! 
 
Onze tuin 
In samenwerking met Oasis orga-
niseerden we tijdens Pasen een 
doopdienst, in onze tuin! Met ruim 40 
mensen mochten we niet alleen de 
opstanding van de Heere Jezus 
vieren, maar ook de opstanding van 
twee jonge mensen in een nieuw 
leven met Christus; één van hen was 
onze zoon Senna. Hij werd in de 
week voorafgaand aan de doopdienst 
geraakt door verschillende Bijbel-
teksten en wist het zeker, hij wil voor 
Jezus leven! 
 
We hebben contact met diverse echt-
paren, zowel via de pre-marriage 
course als ook door counselings-
processen. Het echtpaar wat het 
eerst om een pre-marriage course 
vroeg mochten we kortgeleden trou-
wen, in onze tuin! De zendelingen-
status in Spanje maakt ons bevoegd 
om dit te doen en hiervoor zijn we erg 
dankbaar! We konden op die manier 
ook aan veel (nog) niet gelovige 
vrienden getuigen over hoe God het 
huwelijk heeft bedoeld en laten zien 
hoe dit stel kiest om God op de 
eerste plaats te zetten. Er volgden 
diverse openhartige gesprekken op 
de bruiloft en één iemand wil graag 
coaching ontvangen. 
 
Getuigenis 
Op diezelfde bruiloft waren er 
mensen die de catering verzorgden, 
het bleek een stel te zijn dat een 
aantal jaren geleden gescheiden is. 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  

Henk, Hanneke,  

Aliza, Senna,  

Yaella en Célia  

Het viel ons op hoe goed ze samen-
werkten en ze kwamen op ons niet 
over als een gescheiden stel. Ik zette 
ze samen op de foto voor de 
bruidstaart… Een paar dagen later 
vertelde de man dat deze bruiloft hun 
eerste samenwerking was sinds 
jaren. Langzaam is er weer toenade-
ring mogelijk en we mochten uitein-
delijk met deze man bidden voor een 
wonder van genezing en herstel! We 
fantaseerden samen over hun 
nieuwe huwelijk in onze tuin. Bidden 
jullie mee voor herstel in zijn 
huwelijk? 
 
In dit alles merken we dat God 
steeds bezig is om mensenlevens te 
veranderen, harten te raken en een 
honger in mensen te laten groeien. 
Wij zijn bijzonder dankbaar dat we 
hier een baken van hoop mogen zijn 
waarbij we ons gezin als ‘team’ zien. 
Aan Hem alle eer!  
 
Bedankt dat je hierbij betrokken bent 
en een vriendelijke groet, 

Van counseling naar trouwen. 

Een tuin vol mensen  met Pasen. 

Een deel van de Oasis Church is bij de 
bruiloft. 

Senna gedoopt! 

Onze vriendin in het ziekenhuis bezoeken. 
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